
Reflecties bij groepstentoonstelling Tarmac Zero One (2024)  
Uitlichting van Het Verlangen 

 
Hélène Janssen 
Kunstblogger 

(reflectie, Facebook 17 februari 2024) 
 

 
Tamara De Prest, Het verlangen  
(T Zero One, De Halle, Geel) 
 
Het verlangen, dat ik op het oog heb, 
is een ander.  

Ik vind de zin, die in kapitalen op het 
schilderijtje staat, letterlijk terug in 
een traktaat uit 1950 van J.C Bloem 
over … verlangen. Bloem was blijkbaar 
gepassioneerd door verlangen, zijn 
eerste dichtbundel, bijna 30 jaar 
eerder verschenen, droeg als titel ‘Het 
verlangen’. 

Misschien is het schandelijk, ik had tot 
gisteren nooit een gedicht van Bloem 
gelezen. Ik vermoed sterk dat het 
verlangen dat ik altijd op het oog had, 
een ander zijn, een ander is dan het 
zijne. Alhoewel ik wel een raakpunt 
kan analyseren in volgende verzen: 

 
‘Al wat ik heel mijn leven heb verzwegen, 
Verlangen zonder vorm en zonder naam, 
Is nu geworden tot een warme regen 
Buiten een zilvren raam’ 
 
Ik herlees deze frase en het verlangen om te zingen in de warme regen steekt op. Maar één 
raakpunt stelt bitter weinig voor, ’t is niet meer dan dat bijzondere puntje. Veel meer raakpunten 
voel ik met de kunst van Tamara De Prest: zij weet me herhaaldelijk te raken, veel heeft de 
kunstenares daar niet voor nodig, haar kunstwerkjes zijn van afmetingen haast infinitesimaal 
klein, van betekenis haast oneindig veel groter. Wonderbaarlijk is dat.  

Geluk zit in de kleine dingen. En wie verlangt er niet naar geluk? 


