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Tamara De Prest, Walk alone  
(‘Fear’, Beernem, nog tot 3/12) 
 
Gisteren was Raymond van het 
Groenewoud te gast bij Winteruur. Hij 
las een fragment voor uit een brief 
van Rainer Maria Rilke aan een jonge 
dichter. De eerste zin klonk zo: 

‘Nodig is toch alleen eenzaamheid, 
een grote innerlijke eenzaamheid.’ 

Raymond bevestigde daarna in zijn 
gesprekje met Wim Helsen dat hij, bij 
zijn werk, een toestand nodig heeft 
waarin hij alleen is. 

Zelf heb ik een haat-liefde verhouding 
met alleen zijn. Wandel ik door een 
stad, dan stel ik gezelschap op prijs, ik 
ben niet zo graag alleen tussen een 
massa mensen. Laat me ook toch niet 
alleen, reddeloos en verloren, 
wanneer ik in de natuur een luchtje 

schep. Anders voel ik me veel te klein. Loop ik echter rond op een kunsttentoonstelling, dan 
verkies ik zonder pardon alleenigheid. Dan pas kan ik, in die grote innerlijke eenzaamheid, me 
helemaal fixeren op datgene wat mijn ziel zal beroeren. 

Op ‘Fear’ was ik dus niet bang om alleen te zijn. Ik was blij alleen te zijn. Vanaf mijn entree in de 
kapel had ik tijd zat om te kijken, te blijven kijken. Geen gedrang, een waar genot. Overal kon ik 
comfortabel lang verstillen. Om gewoon enorm veel prima kunst met een pak verwondering gade 
te slaan, om te mijmeren en zin te zoeken zonder duur te doen. 

 

 



De miniaturen, met veel ambacht op theezakjes geschilderd door Tamara De Prest, vond ik 
bijzonder fascinerend. Je veux de l’amour, las ik. Bleu, bleu, l’amour est bleu, dacht ik. Verliefd 
zag ik meesterlijk blauw bij een ekster, bij een zelfportret als een spiegel, bij een ongrijpbare 
spookverschijning en bij een eenzame, schimmige vrouw op wandel. Vooral die laatste liet me 
niet onberoerd, ik stond oog in oog met mezelf. Eenzaam en schimmig, ik en mezelf, ergens in 
een lange gang van een psychiatrisch centrum. 

Toen ik de tentoonstelling verliet botste ik bij de deur totaal onverwacht op een struise patiënt. 
‘Mevrouw, dat is hier mooi, hé!’, zei hij met een brede glimlach. ‘Hier is alles super, super mooi, 
beste makker!’ was mijn hees antwoord. De man, de enige die een onvergetelijke voormiddag 
lang een woord met me had uitgewisseld, schrok niet, maakte een diepe buiging en wuifde me 
vol goede zinnen uit. En alle angsten weg. 

 


