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Postkantoor 00/00/00 
 

“Ik vroeg je om een brief naar mij te schrijven als je aan de overkant bent aangekomen... 
In afwachting schrijf ik jou.” 

Tine Marie Van Damme is de postbode en oprichtster van het Postkantoor 00/00/00. 
Tine Marie verloor haar grootmoeder en vroeg haar of ze een brief wou sturen als 
ze aan de overkant was aangekomen. Ze vertelde haar dat haar brief lang onderweg 
zou zijn. In afwachting besloot Tine Marie om een postkantoor op te richten voor 
brieven naar overleden mensen. 
Tine Marie Van Damme studeerde orthopedagogie en volgde een postgraduaat rouw- en verliescounseling. 

Wie is en wat doet postkantoor 00/00/00? 
 

Wij bestaan sinds 5 januari 2017. Wij zijn een postkan-
toor voor overleden mensen. Nabestaanden kunnen een 
brief sturen naar een overleden geliefde en die dan pos-
ten naar een anonieme postbus. De postbode ben ik zelf. 
Ik haal de brieven op en lees ze. Ik haal dan een citaat uit 
de brief en deze plaats ik op de website van het postkan-
toor. Zo weet de schrijver dat de brief is aangekomen. 
Daarna gaat de brief naar een beeldend kunstenaar. Die 
leest de brief ook en maakt op basis hiervan en van een 
gesprek een interpretatie van de brief in een beeld. Dit 
noemen we een ‘hertekening’. Enkele kunstenaars geven 
na het gesprek al een afgewerkt product mee, maar er 
zijn er die eerst een storyboard, een voorlopige schets of 
notities maken. Maar de verteller krijgt al wel iets te zien 
van hoe de tekening er zal uitzien. Daarna ontvangen ze 
een afwerkt product via de post en hebben ze 3 maanden 
voorkooprecht om het originele werk aan te kopen.  
 
We stonden in het verleden al op verschillende locaties, 
zoals onlangs op ‘De Dood Leeft’, waar 8 kunstenaars 
life aan het tekenen waren. Zulke activiteiten willen we 
in de toekomst uitbreiden.  
 
 

Waarom werd het postkantoor opgericht? 
 
De oprichting heeft een link met mijn eigen verlieserva-
ring. Ik ben 9 jaar geleden mijn grootmoeder verloren. 
Zij was als een moeder voor mij. Tijdens mijn allerlaatste 
gesprek met haar vroeg ik haar of ze een brief wou schrij-
ven naar mij als ze aan de overkant was aangekomen. 

Ze antwoordde: “Ik denk dat mijn brief lang onderweg 
zou zijn”. En omdat mijn brievenbus altijd leeg zou blij-
ven, wou ik die vullen met andere post. Je kan een brief 
schrijven naar Sinterklaas, Spanjestraat 1, 0612 Hemel. 
Maar er is geen enkele manier, nergens op de wereld, een 
brievenbus voor brieven naar overleden mensen. Met 
een klein hartje heb ik dat de wereld in gezet, niet we-
tende of mensen daar nood aan zouden hebben. Maar de 
brieven zijn gekomen, en zijn blijven komen. Er zijn 2 à 
3 brieven per week. Maar tijdens de donkere dagen kan 
dat aantal oplopen naar 15 à 20. Er zijn al 1000 brieven 
binnengekomen sinds het ontstaan van het project.  
 

 
Wat zijn ‘hertekeningen’ precies?  
Hoe komen die tot stand?   

 
Er zijn 14 kunstenaars verbonden aan het project. Elke 
kunstenaar is vrij in zijn interpretatie en hoeft geen reke-
ning te houden met het citaat dat ik selecteer. Zo weinig 
mogelijk mensen lezen de brief, enkel diegenen die iets 
moeten kunnen teruggeven aan de briefschrijver. Ik heb 
gisteren een interview gehad met kunstenares Penelo-
pe Deltour en zij vertelde dat zij op zoek gaat naar een 
sprankel hoop in de brief. Zij kruipt in de brief en gaat 
op zoek naar wat die persoon echt wil vertellen, naar de 
essentie en wat daar een troostend beeld bij zou kunnen 
zijn.  
 
Het zijn allemaal professionele kunstenaars. De beelden 
die ze maken moeten passend zijn voor het Postkan-
toor. Het moeten mensen zijn die zich kunnen inleven 
in een verhaal en empathisch kunnen luisteren, dus het 
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is niet evident om juiste kunstenaars te vinden. We zijn 
gestart met 1 kunstenaar en omdat er steeds meer post 
kwam, zijn er daar dan 13 bijgekomen. Het zijn allemaal 
vrouwen. Ook de meeste briefschrijvers zijn vrouwen. 
Ze hebben allemaal een eigen stijl. Het lot beslist welke 
kunstenaar jouw brief hertekent. 
 
 

Wie willen jullie graag bereiken?   
 
We willen troost geven in donkere dagen. We willen 
mensen de mogelijkheid geven om nog een (liefst 
handgeschreven) brief te schrijven. Je kan het gewroet 
op papier nog zien. Ik vind het heel belangrijk dat 
mensen hun emoties kunnen neerpennen. We willen 
mensen de mogelijkheid geven om te zeggen wat er 
nog gezegd moet worden. En we sturen een troostend 
antwoord in return. Jammer genoeg niet het antwoord 
dat de mensen graag zouden willen krijgen, namelijk 
een antwoord van de overledene. Meer dan dat preten-
deren wij niet te zijn. Wij krijgen altijd laatste brie-
ven, het is nog nooit voorgevallen dat iemand nog een 
tweede brief schrijft. 

Hoe vinden mensen jullie?  
 

Via mond-aan-mond reclame en via sociale media. Wij 
posten op sociale media altijd de hertekening en het 
citaat, nadat de briefschrijver het antwoord heeft ont-
vangen. We hebben ook wel wat persaandacht gekregen. 
Het postadres is: Postbus 40, 9000 Gent-Centrum. 

 
 

Hoe zien jullie de toekomst?   
 
Wij krijgen subsidies van de stad Gent maar dat is niet 
voldoende, dus wij hopen op meer. En we hopen dat 
meer mensen de originele tekening aankopen zodat het 
Postkantoor kan blijven bestaan en dat de kunstenaars 
ook vergoed worden, want dat is puur vrijwilligerswerk 
dat zij doen. Mijn droom is om een klein fysiek postkan-
toor naast B-Post te hebben, maar daar zijn nog geen 
concrete plannen voor.   

https://postkantoor.org/ 

https://postkantoor.org/
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Kunstenares Tamara De Prest 
Via een bevriende kunstenares 
kwam ik terecht bij het Postkan-
toor 00/00/00. Ik was geraakt 

door een prachtige tekening die zij had gedeeld op 
sociale media, zonder te beseffen dat deze verbonden 
was aan het Postkantoor 00/00/00. Geïntrigeerd door 
dit verband, besloot ik om verder onderzoek te doen 
en de volledige website te verkennen. Als visueel ver-
halenverteller vertaal ik mijn eigen emoties en streef 
ik ernaar om via mijn werk ook troost te bieden aan 
anderen. Het idee om deel uit te maken van het Post-
kantoor 00/00/00 leek me daarom heel waardevol. 
Na een jaar nam ik de moedige stap om contact op te 
nemen met Tine Marie, de oprichtster van het Post-
kantoor 00/00/00. Tijdens onze eerste bijeenkomst 
toonde ik enkele van mijn tekeningen en we hadden 
meteen een goede klik. Nu, een anderhalf jaar later, 
ben ik nog steeds actief bij het Postkantoor 00/00/00 
en koester ik warme herinneringen aan mijn begin-
nende stappen binnen dit prachtig initiatief. Het pro-
ces van het maken van een herinterpretatie van een 
brief is uniek voor elke brief die ik ontvang. Ik vind 
het belangrijk om een moment van stilte te nemen 
en de brief in zijn geheel door te lezen, zodat ik de 
inhoud echt kan laten bezinken. Bij sommige brieven 
ontstaat er meteen een beeld in mijn hoofd, terwijl 
dat bij andere brieven wat langer duurt. In dat geval 
leg ik de brief even weg en pak ik deze een paar da-
gen later weer op. Over het algemeen probeer ik altijd 
om de kern van de brief te achterhalen, de specifieke 
zinnen, woorden en betekenissen die tussen de regels 
door staan geschreven. Vervolgens breng ik die idee-
ën samen in mijn verbeelding. Pas wanneer die volle-
dig vorm heeft gekregen, begin ik met het uittekenen 
van de definitieve versie. In mijn herinterpretaties 
van brieven streef ik er altijd naar om een gevoel van 
troost en comfort over te brengen. Dit doe ik door het 
gebruik van symbolen en kleuren. Symbolen kunnen 
bijvoorbeeld verwijzen naar de betekenis van bepaal-
de bloemen, vogels of andere dieren, en ik gebruik 
ook vaak handen als een troostend element. Soms 
zoek ik inspiratie in sprookjes en andere verhalen.Bij 
het bepalen van mijn kleurenpalet ga ik op zoek naar 
de psychologische betekenis van elke kleur. Ik heb 
enkele boeken over kleurenpsychologie verzameld en 
heb zelfs een online cursus gevolgd om mijn kennis 
te verbreden. Elk kleurgebruik heeft een specifieke 

betekenis en ik probeer een harmonieuze boodschap 
over te brengen met mijn kleuren.De keuze voor het 
materiaal varieert van grafiet- en kleurpotloden tot 
bister en aquarelverf. Ik voel intuïtief aan wat het bes-
te past bij de specifieke uitwerking van elke brief en 
kies mijn materiaal dienovereenkomstig. Het aqua-
relpapier dat ik gebruik voelt zacht aan en biedt een 
goede basis voor het creëren van mijn hertekening. Ik 
vind het tekenen voor het postkantoor een ontspan-
nende bezigheid. Ondanks dat het soms lastig kan 
zijn om de inhoud van een brief te vertalen, werkt het 
proces van hertekenen toch een beetje helend voor 
mij. Wanneer ik een hertekening heb voltooid, be-
waar ik deze zorgvuldig in een album. Het geeft mij 
voldoening wanneer originele hertekeningen bij de 
betreffende briefschrijvers terecht komen. Dat bete-
kent dan dat ik een brief correct heb geïnterpreteerd 
en het juiste antwoord heb gegeven op wat de brief-
schrijver net nodig had om het verlies een plaats te 
geven. Hoewel de brieven mij niet persoonlijk zullen 
achtervolgen, blijven de verhalen bij mij en zal ik ze 
nog lang herinneren.  
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Kunstenares Heike Sofia 
Villavicencio Rammeloo  
Ik stond in het kunstenaars-

huisje van Watou en er lag daar een heel klein 
kaartje. Op de voorkant stond een illustratie van 
mijn eerste prentenboek: Anna en de dromenmaker. 
Een bijzonder boek dat zeer belangrijk is voor me 
want het is opgedragen aan mijn overleden mama. 
Tine-Marie nam het kaartje mee en zo kwamen we 
een tijdje later met elkaar in contact.  Ze vertelde mij 
over het Postkantoor 00/00/00. Het ontstaan alsook 
het idee erachter vond ik bijzonder.  

Tine Marie leest de brief die binnenkomt in het 
Postkantoor en kiest er een citaat uit. Hierna komt 
de brief naar een tekenaar. Je weet als tekenaar niet 
op voorhand wat er in de brief staat of aan wie 
deze gericht is (de brief wordt enkel gelezen door 
Tine-Marie en 1 van de illustratoren), dat is het 
mooie aan dit verhaal. Ik lees de ontvangen brief 
meerdere malen en afhankelijk van het moment 
maak ik enkele kleine schetsen. Soms gebeurt het 
ook dat ik de brief even laat liggen want zo kan het 
‘zaadje in mijn hoofd’ beginnen groeien. Het is een 
zeer gevoelsmatig tekenproces en tegelijk doordacht. 
Zo zal ik bijvoorbeeld rekening houden met het sei-
zoen waarbij de dierbare overleden is. De natuur is 
een belangrijk deel in mijn werk. Het weerspiegelt 
het leven die rondom jou gewoon verder gaat terwijl 
jouw eigen verhaal in dit leven even stopt. Tegelij-
kertijd kan het net wat moois in zich meedragen en 
je op momenten doen verwonderen.

Mijn ‘stempel’ in elke hertekening is een kleine 
blinddruk die ik verwerk in het totale beeld. Het 
idee groeide gaandeweg om een extra dimensie aan 
de tekening toe te voegen. De blinddruk is niet altijd 
meteen zichtbaar, het hangt soms samen met hoe 
het licht op de tekening valt maar wat zeker is, het 
is altijd voelbaar. Zo gaat dat ook bij verdriet. De 
blinddruk is een element die ik zoek in de brief en is 
vaak gelinkt aan de persoon voor wie de brief werd 
geschreven.  

Zo kreeg ik eens een brief aan een overleden vrien-
din. De twee vriendinnen kruisten elkaars pad toe-

vallig en vanaf die dag werden ze beste vriendinnen. 
Samen maakten ze tal van reizen en sinds de dood 
van haar vriendin kreeg ze vaak ‘tekens’. Deze twee 
zaken combineerde ik. Zo kwam ik uit bij ‘vlieger-
tjes’ (de zaden van de esdoorn). Ik verstopte een 
blinddruk-vliegertje in de tekening. Het is soms wel 
een uitdaging om een juist element te vinden maar 
gelukkig is het trage post en kan ik de nodige tijd 
nemen. 

De eerste tekeningen waren soms heel lang zoeken, 
vooral door het kleine formaat maar ook omdat ik 
een verwachting wilde inlossen tegenover de brief-
schrijver die me hun verhaal toe vertrouwde. Deze 
verwachting heb ik wel losgelaten, want soms zal 
een tekening spreken tot een briefschrijver en in 
sommige gevallen minder. Dat is oké. Voor mij gaat 
het nu over een betekenis die ik op mijn manier 
kan geven binnen het rouwproces van iemand. Het 
verdriet zal ik nooit kunnen weghalen en dat is ook 
niet de bedoeling, maar ik kan het verdriet en gemis 
wel een plek geven in de vorm van een hertekening. 
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Ik hoop om via deze ‘taal’ de briefschrijver een ant-
woord te geven waarin ik die troost en erkenning 
kan meegeven. Een soort van symbolische knuffel.  

Elke brief zal op de een of andere manier blijven 
hangen. Ik denk ook wel een beetje dat dit in mijn 
aard ligt, ik ben op dat vlak best gevoelig. Mijn ei-
gen levensverhaal speelt natuurlijk ook een rol hierin, 
zo kunnen brieven gericht aan een mama wel zeer 
dichtbij komen doordat ik zelf mijn mama verloor 
op jonge leeftijd. Langs de andere kant heeft me dit 
ook wel een kracht gegeven doordat ik zelf veel heb 
doorvoelt. Als een brief té dichtbij komt durf ik hem 
wel even aan de kant te leggen. Ik vind het belangrijk 
om bij het verhaal van de briefschrijver te blijven. Het 

valt me op dat in quasi alle brieven vaak de kleine 
dingen worden gemist. De zaken die bijna vanzelf-
sprekend zijn geworden doorheen het leven en dan 
plots wegvallen. Een gerecht, samen lachen, een knuf-
fel, een geur of een lied … Dat is eigenlijk de essentie 
van het leven denk ik. Het bijeenkomen van vele klei-
ne dingen die samen iets groots in zich dragen. Het 
project postkantoor 00/00/00 blijft me nauw aan het 
hart zeker met het idee dat je iemand even kan hel-
pen met het dragen van zijn/haar verdriet en te laten 
voelen dat ze niet alleen zijn. Ik hoop op verbinding 
en dat iedereen een plekje krijgt om verdriet te (mo-
gen) hebben en te kunnen delen.     

www.heikesofia.com

PHA bedankt alle sponsors voor de giften van de voorbije maanden!

Speciale dank aan volgende sponsors: 

Carrefour Edegem | Prins Boudewijnlaan 306 | 2650 Edegem

Proxy Delhaize | Groen kwartier

Steun PHA MET FISCAAL ATTEST

Voor elke storting van €40 (of de som van minimum €40  
op jaarbasis) kan PHA een attest afleveren waarmee u  
het gestarte bedrag kan ingeven op uw jaarlijkse belasting
aangifte. Het attest wordt begin april van elk jaar toegezonden. 
Graag met vermelding van PHA-AK349200 + naam gever

Giftenrekeningnummer PHA: 
IBAN BE42 7310 4624 7854
Bestemmeling UA-Antwerpen

ZONDER FISCAAL ATTEST

Giftenrekeningnummer PHA: 
IBAN BE47 4099 5863 5280

PHA vzw realiseert haar 
werking met beperkte 
middelen. Elke schenking 
klein of groot, is dan ook 
heel welkom.
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